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Rejoice bestaat sinds 1997 en werd destijds opgericht 
omdat er een grote groep zangers en zangeressen was die 

zich te oud voelde voor een jongerenkoor. 
Bij de oprichting werd meteen besloten dat het geen 

kerkkoor zou worden. Toch verzorgde Rejoice in de eerste 
jaren vooral veel kerkelijke vieringen. Maar Rejoice wilde 

meer. De droom van de toenmalige dirigente Marian 
Wesselink-Veenhuis was om de musical Jesus Christ 

Superstar op te voeren.  

Deze eerste grote voorstelling was in 2004 in de 
Remigiuskerk te Weerselo. Vanwege het overweldigende 

succes werd dit nogmaals opgevoerd in 2008. Rejoice 
kreeg de smaak te pakken en wilde niet alleen een 

zangkoor zijn maar een koor dat het publiek meeneemt 
in een verhaal. Dat gebeurt door de combinatie van 
zang, spel, beweging en variatie, ondersteund door 

videobeelden, decors, licht en muziek. 
Zo werd een ‘uitstapje’ gemaakt naar Stadstheater De 

Bond in Oldenzaal voor de uitvoeringen van
 “Heppie Tijd” (2011) en “De Ommezwaai” (2015), 

twee door eigen leden geschreven musicals. 

Met Midsummer Musical Mix (2017) keerde Rejoice terug 
naar de vertrouwde Remigiuskerk.  

Vanwege corona was het enkele jaren helaas niet 
mogelijk nieuwe projecten ten uitvoer te brengen, 
maar daarna werd de draad weer opgepakt en dit 

resulteerde in de voorstelling  ‘Nieuwe Koers’  in 2022. 
    

    
    

    

Passie-vol muziek is, net als Jesus Christ Superstar, 
gebaseerd op het lijdensverhaal van Jezus Christus en 

gaat over de laatste twee dagen van zijn leven op 
aarde. De vorm is geïnspireerd door het jaarlijkse TV 

evenement “The Passion” maar heeft een geheel eigen 
karakter gekregen. Zoals Rejoice in haar 

voorstellingen altijd nieuwe uitdagingen aan probeert te 
gaan en sterk varieert in de opzet, is dat ook nu het geval. 

Rejoice wil niet alleen een zangkoor zijn maar een koor 
dat u meeneemt in een verhaal. Door een perfecte 

combinatie van zang, licht, beeld, tekst en muziek zorgen 
we voor een unieke ervaring

Onderga deze belevenis en kom kijken op 22 of 23 maart. 
Kaarten zijn te koop via de website van 

Rejoice www.rejoiceweerselo.nl en 
bij speelgoed – en kadoshop Wesselink 

 

Met dank aan al onze sponsoren en Edwin Banierink en 
Paul Wesselink (decorbouw),  de locatieraad en 

de kosters van de Remigiuskerk voor hun medewerking. 
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Het passieverhaal in een eigentijdse uitvoering 

door Rejoice 
 

22 maart en 23 maart 2024 

Remigiuskerk Weerselo 

Aanvang 20:00 uur 

(zaal open: 19:30 uur)
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